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Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u allen Gods
onmisbare zegen toewensen voor het komende jaar. Fijn dat u
door het lezen van deze nieuwsbrief uw belangstelling toont en

betrokken wilt zijn bij het evangelisatiewerk in Gambia. Gods
werk in Gambia!

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het werk in Gambia zijn
voortgang heeft. Maar ook mogen we vermelden hoe de Heere in
2025 in bijzondere zin gezorgd heeft voor de financién. Wij
waren er regelmatig stil van dat er zoveel inkomsten, soms uit
onverwachte hoek, kwamen.

Ook dit jaar staan er weer verschillende activiteiten op de
planning. Wij hopen dat ook u hierin meeleeft, maar bovenal dat
de Heere het wil zegenen. Wij mogen doen, wat onze hand vindt

om te doen, maar zonder de zegen van God zijn we helemaal
niets. We kunnen dit stukje dan ook niet anders besluiten dan
met: Soli Deo Gloria!

Hartelijke groet van het thuisfrontteam van familie Jassey en
graag tot ziens bij de komende activiteiten!
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Ingebouwd in verhuisdozen en vanaf mijn bureau uitkijkend op
de metselaars die met de ommuring van onze compound bezig
zijn schrijf ik dit stukje voor de nieuwsbrief.

Sinds gisteren zijn we verhuisd van een drukke wijk in Sanchaba
naar het rustige dorpje Pacholling, meer in het binnenland. We
wonen nu op loopafstand van het opvanghuis en de kerk in
aanbouw. Het is vreemd om de plek en de mensen waar ik 7 jaar
geleden voor het eerst in Gambia ben gesetteld en met Arnest
begonnen ben, los te laten. Maar voor alles is een tijd.. Het is
ook goed om in Pacholling te zijn. Een dorp waar we een mix
aantreffen van afgodenverering, voorouderverering, zwarte
magie, islam en rooms katholicisme.



In één van mijn blogs schreef ik al dat de buurt ons nauwlettend
en een beetje angstvallig in de gaten houdt. Vanwege onze
kerkdiensten die we al een tijdje geleden zijn begonnen in

Pacholling weten ze dat we met de boodschap van het Evangelie

dwars ingaan tegen de gebruiken die hen zo lief zijn. De leiders

van de rooms katholieke kerk in het dorp zijn bang hun leden
aan ons te verliezen en waarschuwen voor ons.Desondanks
merken we 0ok dat er steeds meer nieuwsgierigheid is. Steeds
vaker komen dorpsgenoten de diensten bezoeken en omdat we
metselaars uit het dorp vragen mee te helpen met de bouw van
de ommuring merken we ook bij hen steeds meer openheid. We
bidden dat we een goede relatie mogen Kkrijgen met de
dorpsbewoners en dat zo ook hier het Evangelie vrij verkondigd
mag worden.

Wilt u bidden voor onze gezondheid? Vorige week werd Arnest
ziek en na een test in het ziekenhuis bleek hij griep en malaria te
hebben. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. lets later
kreeg ik ook griepverschijnselen. Precies in de periode van de
verhuizing.

Nu we dichtbij het opvanghuis wonen kunnen we goed de
voortgang van de bouw van het bijgebouw in de gaten houden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de plafonds en de
betegeling van de muren van de keuken. De bouw van de kerk
gaat ook voorspoedig, de bouwvakkers zijn druk bezig met het
storten van de betonnen vloer van de galerij.



We zijn dankbaar dat de Heere voorziet in alles om het
(evangelisatie)werk voort te laten gaan. Het is overweldigend wat
we op allerlei vlak zien gebeuren; in het kerkenwerk, tijdens
evangelisatie bijeenkomsten in het binnenland, op de christelijke
kleuterschool, maar ook hoe harten in Nederland geneigd
worden om in en voor Gambia aan de slag te gaan of bij te
dragen. In de eerstvolgende blog hoop ik hier wat uitgebreider
op in te gaan.

Hartelijk dank voor uw grote betrokkenheid in het afgelopen
jaar, op welke manier dan ook. We hopen dat we ook in dit
nieuwe jaar A.D. 2026 op u mogen rekenen.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en hopelijk tot
ziens op €én van de activiteiten georganiseerd door ons
thuisfrontteam.

Hartelijke groet, ook namens Arnest,
Andrea Jassey

Kerkbouw Pacholling
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- voor de mogelijkheid om op tijd te kunnen verhuizen naar ons
nieuwe huis

- voor de drie theologiestudenten in Nigeria met wie het goed
mag gaan

- voor de soepele voortgang van de projecten

- voor de goede tijd die we hebben gehad met veel Nederlanders
die in Gambia op bezoek zijn geweest

- voor meer werkers in de ‘wijngaard’; jongemannen die door God
geroepen zijn om Zijn Woord te verkondigen

- voor een goede ‘ingang’ bij de bewoners van ons dorp
Pacholling

- voor Kkracht, wijsheid en inzicht voor ons thuisfrontteam en de
medewerkers van stichting HVC aan wie we verbonden zijn

- voor een goede gezondheid voor ons beiden
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Op 20 december 2025 vond er in de Ter Hoogekerk van
Middelburg een zangavond plaats. Hieraan werkten het Walchers
Mannenkoor en het Gemengd koor De Lofstem o.l.v. Jan Wisse
mee. Student B.J. Meulmeester hield een korte meditatie en er
mocht iets verteld worden over het evangelisatiewerk wat Arnest
en Andrea in Gambia mogen doen. Het was een mooie avond
waar we in dankbaarheid op terug mogen zien. De collecte en de
verkooptafel heeft €4067,50 opgebracht. Allen heel hartelijk
dank.



In december 2025 hebben we ons op verschillende dagen
vermaakt met het bakken van oliebollen, appelbeignets en
rookworst verkoop. Wat was het een geweldig succes. We
mochten zelfs klanten meerdere keren ontmoeten, omdat het zo
in de smaak viel. Op oudejaarsdag was het niet voor te bakken.
Onder het genot van koffie, warme chocolademelk was het niet
erg om even te wachten op de bestelling.

Deze zeer geslaagde actie heeft €5472,83 opgebracht. Allen heel
hartelijk dank voor uw komst aan onze kraam. Ook Van Baaren
Diervoeders danken wij hartelijk voor hun gastvrijheid.
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Hieronder vindt u de financiéle barometer van vorig jaar. De
barometer wordt elk kwartaal bijgewerkt. In de volgende
nieuwsbrief zal dus ook weer een nieuwe barometer geplaatst
worden.

Hiermee maken we voor u inzichtelijk welk bedrag op jaarbasis is

begroot en welke inkomsten erbij zijn gekomen per maand. Met

deze inkomsten worden Arnest en Andrea Jassey voorzien in hun

levensonderhoud en kunnen zij evangelisatiewerk doen. Van dit
bedrag worden ook de materialen ingekocht.

Ons verlangen is om de begroting helemaal gedekt te krijgen
met structurele inkomsten. Daarmee wordt het mogelijk om
thuisfrontteam-acties volledig te gaan bestemmen voor
specifieke éénmalige doelen, zoals noodhulp bij schrijnende
situaties.

Zoals u ziet hebben we vorig jaar de begroting ruimschoots
gehaald. We hebben hier wel de opbrengsten van de acties in
mee moeten nemen, omdat de structurele inkomsten nog niet
toereikend waren. En zeker dit jaar hebben de acties bijzonder

veel opgebracht. We mogen de Heere wel danken dat we
hierdoor voldoende financiéle middelen mochten ontvangen!
Ook zeggen we u hartelijk dank voor de giften die zijn
geschonken. De Heere heeft de harten willen neigen en daarover
mogen wij ons verwonderen. We hebben een goeddoend God!



Stand eind van de maand

Januari € 725,00
Februari € 3.295,00
Maart € 11.655,00
April € 15.355,00
Mei € 19.315,00
Juni € 22.250,00
Juli € 25.450,00
Augustus € 27.900,00
September € 32.800,00
Oktober € 38.900,00
November € 48.500,00
December € 61.850,00

Jaarbegroting: € 48.200,00

Mogen we op uw steun (blijven) rekenen? U kunt maandelijks of
eenmalig online doneren of uw gift overmaken naar:
ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57
t.n.v. Stichting Hulp Vervolgde Christenen o.v.v. projectnummer
8013

(link: https://www.stichtinghvc.nl/project/evangelisatie-in-

gambia/ )



https://www.stichtinghvc.nl/project/evangelisatie-in-gambia/
https://www.stichtinghvc.nl/project/evangelisatie-in-gambia/
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11 februari 2026
Winteravondmarkt in Veenendaal/Rhenen

14 maart 2026
Concert in de Oude Kerk in Ede

13 juni 2026
Staan we op de grote rommelmarkt in
Achterberg

27 juni 2026

Concert in de Bethelkerk te Geldermalsen

In 2025 mochten er verschillende presentaties worden
gehouden, waar we een warme betrokkenheid hebben gemerkt.

Voor 2026 zijn we weer op zoek naar mogelijkheden voor Arnest
en Andrea om een presentatie over het werk in Gambia te geven,
Zoals het er nu naar uitziet hopen zij in september/oktober weer
in Nederland te zijn. De precieze datum is nog niet bekend.
Weet u een mooie gelegenheid? Mail het ons!

Deo Volente



