
Op 8 augustus 2023 is er een stuk land aangekocht 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Het stuk land waar het huis op gebouwd zal worden 

Er moet een weg gemaakt 
worden van de hoofdweg 
naar ons huis, daarvoor 
moeten veel bomen gekapt 
worden. Hier staat Arnest 
met een buurvouw voor het 
‘bos’ dat gekapt moet worden  

Het contract wordt ondertekend 

December 2023; de weg is vrij, er 
kan nu gewerkt worden op het land  

Het land wordt kaal gemaakt; 
bomen en grote struiken 
worden omgehakt, hoog gras 
wordt verbrand en er wordt 
een geul gegraven waar de 
ommuring moet komen.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Een borehole wordt geboord 
en geïnstalleerd zodat we 
een eigen watervoorziening 
hebben.  

Water is nodig om de stenen te 
kunnen maken én om ze nat te 
houden zodat ze goed uitharden. 
Elke steen wordt met de hand 
gemaakt met behulp van een mal.  

Het kostte weken om er zoveel te maken; 
meer dan 8000! 

Het hout van de gekapte 
bomen verkopen we, dit wordt 
door de Gambiaanse vrouwen 
gebruikt om hun eten op te 
koken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  

De stenen moeten dagelijks 
nat gemaakt worden zodat ze 
goed uitharden. Daar krijg je 
het goed heet van in de zon! 

Hulp van een 
lief buurmeisje 

… vervolgens kunnen de sterke 
jongens beginnen met graven in 
de droge harde grond…  

De lijnen voor de fundering 
worden uitgezet door 
dominee Senghore, die een 
eigen bouwbedrijf heeft 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

Het lijken wel loopgraven, 
zo breed en diep 

We waren er ‘toevallig’ bij toen 
de eerste steen op de 
betonnen fundering werd 
gelegd. Hier niet iets bijzonders  

Inmiddels komen de muren 
al boven de grond uit! De 
foto is genomen op 1 maart 
2024.  


