
Persoonlijk bericht
De afgelopen maand ben ik geopereerd aan mijn bijholtes. Na complicaties moet ik langer
dan verwacht herstellen en merk ik nog steeds dat mijn energie langzaam terugkomt. Het
herstel zal nog weken kunnen duren. Het was voor mij opnieuw een moment om te beseffen
hoe zwak en afhankelijk we zijn van onze Schepper. Tegelijkertijd is het zo dat alles wat we
meemaken, in Gods hand is. Zonder Hem kunnen wij niets doen.
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Nieuwe naam en thuisfrontteam
Onze stichting heeft een nieuwe naam gekregen: The Light of Grace. De oude naam bleek
in Sri Lanka al in gebruik te zijn. Ook ons WhatsApp-kanaal zal binnenkort deze naam
dragen. Daarnaast zijn we dankbaar dat er nu een thuisfrontteam actief is dat ons werk
ondersteunt en vertegenwoordigt. We hebben voor de oprichting van een thuisfrontteam
gekozen omdat we merkten dat het voor Ruben belangrijk is om een breder draagvlak te
hebben. Mensen die om hem heen staan, meedenken en meebidden, werkzaamheden
overnemen en vooral ook verantwoordelijkheid delen. Het is bovendien fijn dat we meer
naamsbekendheid kunnen creëren en dat dit werk blijvend financieel gesteund wordt. Meer
middelen betekenen meer mogelijkheden om het diaconale werk uit te breiden.
Jan Drost en Gert-Jan Sonnevelt zullen daarnaast met hun ervaringen en kennis Ruben bij
blijven staan in advies en beleid.  

v.l.n.r. Jorine van Roekel, Rashi van de Geest,
Margreth Schouten, Marline Karels, Jaolien van

Kalkeren



Conferentie: Pilgrim’s Progress
Samen met Deputaatschap Bijbelverspreiding organiseert Ruben d.v. 16 en 17 oktober
een conferentie in Sri Lanka over De Christenreis van John Bunyan. We gebruiken
hiervoor het boek van dominee Clements. Het doel is dat christenen geestelijk groeien
en Christus dieper leren kennen. Daarnaast worden andere christelijke boeken
toegelicht om lezen en geestelijke vorming te stimuleren. De conferentie biedt ook een
waardevolle gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het opbouwen van
gemeenschap tussen kleine, vaak geïsoleerde gemeenten.
Deze conferentie heeft veel voorbereiding gevraagd en is voor Ruben de eerste keer
dat hij zoiets organiseert. We willen hier graag specifiek voorbede voor vragen: of dit
alles tot zegen mag zijn voor christenen die daar samenkomen met een grote diversiteit
aan achtergronden.

Werk in India
Ook in Zuid-India loopt het werk door. Daar
ondersteunen we vluchtelingen uit Sri Lanka met
maandelijkse voedselpakketten en
evangelieverkondiging, ouderenzorg met
verzorgingspakketten en bezoeken en
ondersteuning voor mensen met een handicap.
D.V. 13 oktober tot 7 november zal Ruben opnieuw
in Sri Lanka zijn. De eerste week zal hij vergezeld
worden door twee broeders vanuit
Bijbelverspreiding. In deze week zal ook de
conferentie plaatsvinden.



Gebedspunten
Komende reis van 13 oktober tot 7 november: 
-Of God wasdom wil geven (1 Kor. 3:7)
-Een goed verloop van de conferentie, wijsheid en tact om met alle verschillen om te gaan
-Beveiliging tijdens de reis, ook voor de broeders die vanuit India en Nederland naar Sri
Lanka komen
-Zegen voor het gezin dat in Nederland achterblijft

Reis en ontmoetingen
We hebben in de zomervakantie een bijzondere en
waardevolle reis mogen maken met onze jongste
drie kinderen en onze aanstaande schoondochter.
We mochten familie bezoeken, hulp verlenen en
talloze ontmoetingen hebben. In kleine dorpskerken
zagen we hoe gelovigen onder vervolging
standhouden en volharden in hun geloof. We willen
d.m.v. deze brief nogmaals iedereen bedanken die
met ons heeft meegeleefd tijdens deze reis. Ook
hebben we spullen meegekregen om uit te delen en
geld om wat extra dingen te kunnen doen. Het heeft
ons goed gedaan op deze – voor ons zo speciale –
reis!

https://gergemveenendaal.nl/srilanka/
http://whatsapp.com/channel/0029Vb3QMb8HLHQSXbYQmo0q


Terugblik van Joas
We vinden het leuk om nog een terugblik te delen van onze zoon Joas, die voor het eerst naar Sri
Lanka is geweest:

Ik kijk terug op een hele mooie, maar ook leerzame reis. We begonnen in het zuiden van Sri
Lanka, waar we verschillende plaatsen hebben bezocht. De natuur is hier erg mooi en veruit de
meeste toeristische attracties bevinden zich ook in het zuiden. We zijn onder andere naar de rijst-
en theeplantages geweest. Mooi om te zien, maar de werkomstandigheden (en vooral het salaris)
zijn echt verschrikkelijk. Wat mogen wij blij zijn dat we zo zijn gezegend met hetgeen wij hebben
gekregen!

De rest van de reis hebben we in het noorden doorgebracht. Dit gebied is veel warmer (en dus
droger), waardoor de natuur een stuk minder mooi is. Ook is de oorlog in dit gebied erg heftig
geweest, en dat is nog goed te zien. We hebben een kerkje bezocht waar leden uit drie
verschillende gemeenten samenkwamen. Verstaan kon ik ze niet, maar wat is het mooi om zo ver
uit elkaar te wonen en toch voor dezelfde God proberen te leven. Deze mensen hebben het zo
moeilijk (weinig geld, geen man, zieke kinderen, enz.) en toch zetten ze zich zo sterk in voor God.
Daar kunnen wij – en vooral ik – erg veel van leren.

Mijn familie en het ouderlijk huis van mijn vader staan helemaal in het noordelijke puntje van Sri
Lanka. Het huis bezoeken was erg indrukwekkend. Het is moeilijk voor te stellen hoe mijn vader
hier zijn eerste twaalf levensjaren heeft doorgebracht, in zo’n totaal andere situatie dan mijn
jeugd. Daarnaast is het echt een wonder dat het huis er nog (deels) staat, want andere huizen in
de wijk zijn volgens de verhalen van mijn vader volledig weggevaagd. Hier zijn we God erg
dankbaar voor!

Ook het ontmoeten van de familie bracht de nodige emoties bij ons boven. Ondanks dat ik ze nog
nooit had ontmoet, voelde ik toch direct een connectie met hen. Communiceren ging erg moeilijk,
maar zo goed als het kon hebben we het wel geprobeerd. Mijn oudste tante nam mij mee naar een
kamer waar ze allemaal hindoeïstische beeldjes had staan. Ze ging daar een heel verhaal over
houden (waar ik overigens geen woord van verstond). Later begreep ik van mijn vader dat ze
vertelde dat ze veel geofferd had toen ik ernstig ziek was, en dat ze zo blij was dat ik nu naast
haar stond. Ook dat was voor haar, weer een offer waard…

Ik vind het erg verdrietig dat zij niets over de enige ware God willen
horen, maar ik ben wel extra blij met het idee dat God zo in mijn vaders
leven heeft ingegrepen en dat ik wél met een opvoeding vanuit de Bijbel
ben opgegroeid!
Ik heb nog veel meer verhalen, maar ik zal het voor nu hierbij laten. We
hebben een hele bijzondere reis gehad, met heel veel indrukken. Ik ben
blij dat we de financiële mogelijkheid hadden om deze langgekoesterde
reis eindelijk te kunnen maken.
Laat ik dit moment ook gebruiken om iedereen te bedanken die zich
inzet voor het werk in Sri Lanka. Ik weet en merk dat papa veel steun
haalt uit jullie appjes, gesprekjes en giften (waarvan we soms niet eens
weten van wie ze komen). Ondanks dat ik mag geloven dat God papa
ontzettend veel kracht geeft, zijn jullie ook van onschatbare waarde voor
hem! 


