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Vorig jaar rond deze tijd begon mijn eerste nieuwsbrief van het seizoen niet erg hoopgevend.
Het regenseizoen van dat jaar was bijzonder moeilijk en dat zagen we al direct toen we Zambia
inkwamen. Wat een groot verschil met dit jaar. Alles is groen en de mais, zonnebloemen en
pinda’s staan er heel goed bij. De mensen zijn blij en regelmatig horen we hen zeggen dat God
hen niet vergeten is. En dat is ook zo! Opnieuw mogen we, na een periode van verlof, ons werk in
Zambia weer oppakken. U mag best weten dat het voor mij altijd weer heel wat is om alles in
Nederland achter te laten. Wat is het dan een zegen om te weten gedragen te zijn en het niet
alleen te hoeven doen. Een aantal dagen geleden las ik een stukje uit een dagboek van
Elisabeth Elliot. Er stond het volgende: ‘Soms wordt een taak waar we aan begonnen zijn steeds
groter en groter, totdat we ons afvragen hoe we ooit op het idee zijn gekomen dat we hem
zouden kunnen volbrengen’. En een stukje verderop staat: ‘laten we dan bedenken dat die taak
een goddelijke opdracht is. Leg de taak voor Hem neer, samen met je twijfels. Hij zal niet falen of
ontmoedigd raken’. Niet in eigen kracht, maar met Zijn hulp. Later las ik Jakobus 1:5 En indien
iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en
niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Wijsheid wordt ontvangen op het gebed om Gods
hulp. En die wijsheid en dat gebed hebben wij zo nodig. Mag ik u daarom vragen om te bidden
voor de mensen die bij Stephanos Zambia betrokken zijn? Voor degenen die de lessen gaan
geven, voor ons lokale bestuur en voor ons, als klein team in dat grote land. 
 
Als we terugkomen in Petauke moeten we eerst heel hard aan de slag in ons huis. Als dat zo’n
tweeënhalve maand niet in gebruik is geweest, is het echt heel erg vies. Op moment heb ik tot
half juli ‘bezoek’ in mijn huis. Willemijn, een goede vriendin van mij, is met ons meegereisd naar
Zambia. Ze hoopt de komende maanden met ons mee te kijken naar alle verschillende
onderdelen van het werk. Dat betekent ook dat we samen mijn huis kunnen schoonmaken en dat
is heel erg fijn. Op verschillende plekken in mijn huis had ik last van termieten. Gelukkig is dat nu
onder controle en konden we alles weer lekker fris maken. En met alles, bedoel ik ook echt alles.
Muren afsoppen, alles afwassen en wassen. Dat is een enorme klus, maar heel hard nodig. En
eigenlijk is het ook wel fijn om aan het begin van het jaar even zo heel praktisch bezig te zijn om
daarna het veldwerk weer op te kunnen pakken. 

BESTE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN

HARTELIJKE GROET, SANNE

Hier is te zien hoe
prachtig groen 

het overal is.
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Opstarten 

Door een prachtig groen Zambia rijden we naar één van de dorpen in de buurt. Dat is het dorp
waar onze collega woont. Een man die al heel veel jaren bij Stephanos betrokken is. Met hem
werk ik het meeste samen. Één van de eerste dingen die we doen als we terug zijn, zijn de
mensen in onze omgeving groeten. We zijn al op pad geweest om bij de buren gedag te zeggen
en vandaag gaan we dus naar deze collega. We praten over de afgelopen maanden, brengen
de groeten over van verschillende mensen uit Nederland en horen over de dingen die de
afgelopen periode in zijn dorp gebeurd zijn. We horen verschillende verhalen over toverij en met
elkaar benadrukken we hoe belangrijk het is om het werk weer op te pakken. In de maand april
zijn de mensen nog niet druk met de oogst en daarom kunnen we die maand gebruiken om al in
een aantal dorpen te beginnen met de lessen. Nog diezelfde middag zit ik met mijn collega in de
auto. De kerkleider die we belden pakt zijn telefoon niet op, het dorp is in de buurt, dus we rijden
er gelijk even heen. Als we aankomen bij de plek waar deze man woont, zitten er twee vrouwen
op de mat voor het huisje. Om hen heen scharrelen een aantal kinderen. Ze zijn bezig met
groente die die avond gegeten zal worden bij de nsima. Als ze ons zien aankomen, wordt de mat
even uitgeschud en wordt er een stoel voor mijn collega gepakt. Willemijn en ik gaan bij de
vrouwen op de mat zitten. Nadat we gegroet hebben, legt mijn collega uit wat we komen doen.
Ook wordt er gevraagd of haar man, dat is de kerkleider die we gebeld hadden, in de buurt is.
Eén van de kinderen wordt eropuit gestuurd, kan hem niet vinden, maar later komt hij toch om de
hoek van het huis vandaan en kunnen we hem uitleggen waarom we hier zijn. De batterij van zijn
telefoon lag aan het zonnepaneel, dus vandaar dat de telefoon niet overging. Twee jaar terug
was ik ook in dit dorp, dus ze kennen Stephanos. Ze waren blij om ons terug te zien en met elkaar
besluiten we om de lessen over het Gebed des Heeren hier te gaan doen. We praten nog wat
met elkaar, er wordt nog gevraagd voor Engelse les en er wordt over en weer nog het één en
ander aan nieuwtjes gedeeld. Nadat ik nog heb uitgelegd dat we geen Engelse les geven en dat
ze misschien wel iemand uit het dorp kan vragen om dat met hen te doen, rijden we weer terug
naar het dorp van mijn collega. Als ik aan het eind van de middag thuis kom, maak ik de brieven
met een uitnodiging voor de lessen. Die gaan naar alle kerken in dat dorp. De volgende ochtend
breng ik ze even weg, zodat ze voor het weekend bij de verschillende kerkleiders kunnen zijn en
de brieven op zondag in de kerk voorgelezen kunnen worden. 

Overleg met mijn collega voor het
plannen van trainingen die we nog voor

de oogsttijd kunnen doen. 

De eerste training van het seizoen over
het gebed des Heeren.  
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We maken ons huis schoon, we doen een accu in de auto, we klussen in huis, we kijken onze ogen uit naar
alles wat je op een vrachtwagen kan laden en ondertussen genieten we nog heel erg van het prachtige

groene landschap! 

Vanuit de TFC
Zoals u hebt kunnen lezen, is Sanne weer aangekomen in Zambia. De achterliggende periode was ze bij

ons in Nederland. Het was fijn om elkaar te ontmoeten en iets te horen van het werk in Zambia.

Het is alweer een paar weken geleden, 21 februari.
Op deze avond was het concert met Pieter Heykoop. Wat was het een mooie avond! De kerk zat goed vol.

We hebben met elkaar psalmen gezongen. Ook heeft Sanne iets vertelt van het werk dat ze in Zambia
mag doen. Dominee Van Boven heeft een meditatie gehouden over psalm 9 : 21  'Laat de heidenen weten

dat zij mensen zijn'.

Wat een belangrijke, maar ook moeilijke opdracht. Een opdracht die niemand van ons vrij laat, dat geldt
in Zambia, maar ook zeker voor de mensen in Nederland. 

We willen u heel hartelijk bedanken voor uw komst!

Verder willen we u bedanken voor uw betrokkenheid op Sanne en op het werk dat in Zambia mag
gebeuren.  We hopen dat u het blijft opdragen in uw gebeden!



In de vorige nieuwsbrief heeft u iets kunnen zien van de kaartjes die we verkopen. Inmiddels zijn er al
heel wat bestellingen geweest. Maar misschien zijn uw kaartjes alweer op? Of hebt u nog niet

besteld? Gelukkig kan het nog steeds!

Hieronder ziet u de kaartjes die er zijn. Ze zijn als set of als losse kaartjes te bestellen. 
Ze kunnen bij u thuis bezorgd worden of ze zijn af te halen in Veenendaal of Kootwijkerbroek.


