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BESTE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN

U hebt alweer de laatste nieuwsbrief van 2025 in uw mailbox. En het lijkt elk
jaar een beetje sneller te gaan. Toen ik in de laatste weken met mijn
Zambiaanse collega's naar de dorpen ging voor het afronden van de
trainingen, zag ik al heel veel mensen druk in het veld. We hebben namelijk al
heel wat regen gehad. Het leek nog zo kort geleden dat de oogst was
binnengehaald en nu mocht er alweer opnieuw geplant worden. Een jaarlijks
terugkerende vraag in deze laatste nieuwsbrief is de vraag voor uw gebed
voor een goed regenseizoen. Wij leven op het platteland en de mensen om ons
heen zijn afhankelijk van wat het veld hen geeft. Goede regen is dus van groot
belang.

In deze nieuwsbrief wil ik u, door middel van foto's vooral, meenemen in het
werk rondom Petauke wat we hebben mogen doen in het afgelopen jaar. Maar
allereerst alle dank aan God die ons de krachten daarvoor gegeven heeft. We
hebben alle mogelijkheden gehad om het werk te doen, Hij was het die ons de
gezondheid gaf, maar ook open harten en open deuren zodat Zijn Woord mocht
klinken op zoveel plekken. Sommige groepen waren klein, sommige groepen
waren heel erg groot. We zijn in nieuwe dorpen geweest, maar zijn juist ook
dit jaar veel terug geweest in dorpen waar we kort geleden ook geweest
waren. Zodat we de diepte in kunnen en we de mensen op deze manier nog
meer kennis kunnen meegeven. Er werden alfabetiseringslessen gegeven. Het
blijft bijzonder om te zien dat deze mensen aan het begin van het jaar nog
geen letter konden lezen en aan het eind zelfstandig de Bijbel lazen. Ook
hebben we op veel verschillende plekken kinderprogramma's kunnen doen. En ik
kan u vertellen dat in het hete seizoen met 150 kinderen in een kerk het best
wel warm is. Maar het was mooi om drie dagen met de zondagschoolleiders op
te trekken en ook hen aan te moedigen om vooral door te gaan met het
onderwijzen van kinderen.
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Het mooie is hoe deze programma's
twee belangrijke snaren raken;
enerzijds zoveel kinderen die uit de
Bijbel horen, anderzijds een
bemoediging voor
zondagschoolleiders.

Wij zien niet altijd wat Gods Woord
heeft uitgewerkt, en dat hoeft ook
niet. Maar ik vind Jesaja 55:10 en 11
altijd hele mooie en verhelderende
verzen. Want gelijk de regen en de
sneeuw van den hemel nederdaalt
en derwaarts niet wederkeert, maar
doorvochtigt de aarde en maakt
dat zij voortbrenge en uitspruite,
en zaad geve den zaaier en brood
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den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet
ledig tot Mij wederkeren;, maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het
zal voorspoedig zijn, in hetgeen waartoe |k het zend. |k las een stukje van de
verklaring van Calvijn bij dit vers. Hij zegt; ‘'Want indien we in de regen, die de
aarde bevochtigt en vruchtbaar maakt, zien hoe grote uitwerking ze heeft,
hoeveel groter uitwerking zal het Woord, dat God spreekt, dan wel niet
hebben! Want de regen is van voorbijgaande aard en verdampt, maar het
Woord is eeuwig, onverderfelijk en onvergankelijk. Het kan niet net als de
regen verdwijnen.” En dan mogen we het aan het einde van het jaar biddend
aan hem overgeven.

lk wil u vanuit de grond van mijn hart bedanken voor alle steun in het
afgelopen jaar. Op allerlei verschillende manieren. Dat heeft mij goed

edaan.
g HAKTELTJKE GROET, SANNE

BN
)Q Dit was op 1 van de laatste trainingen. We
S gaven hier les aan ‘jongeren’ van 18-35. We
= waren zo ontzettend bij. Elke les waren er
rond de 150 jonge mensen. Op de foto links
schrijft een deel van hen examen. Aan het
einde van de les was de straat van het dorp
b , a vol met mensen die vanuit de kerk weer terug

=l el 4 no°r huis gingen.
JL]\M‘ T Rt 1l f I ?

De bomen werden prachtig groen in de afgelopen
maanden. En toen we in de laatste week training hadden
in de kerk, stond de kerk vol met geiten die aan het
schuilen waren voor de regen.
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Ik was met 1 van mijn collega's de
afgelopen maanden in verschillende

dorpen voor een tienertraining. Dit
zijn tieners van 12-17 jaar. We merken
door de vele vragen die de ftieners
stellen hoe belangrijk deze lessen
zijn. Ik ben trots op mijn collega. Ze is
dit jaar bij ons begonnen en ze doet
het zo goed. De tieners voelen zich op
hun gemak bij haar. Al vanaf de eerste
les kent ze al hun namen en daardoor
kan ze hen in de 7 weken dat ze hen
les mag geven veel meegeven.

In oktober deed de
alfabetiseringsgroep
examen. 22 vrouwen
en 1 man hebben alle
lessen afgerond.

Samen met de zondagschoolleiders
van deze lokale kerk organiseerde ik
in oktober in deze kerk een
kinderclub. 3 middagen hebben we
nagedacht over het leven van David.
\%/ Er waren 150 kinderen. Dat was heel

druk, maar erg mooi!
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Vanyit, de TT(

In november hebben we een boekenactie mogen houden. Er zijn veel boeken
verkocht en de actie was zeer geslaagd! Hartelijk dank daarvoor!

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil en zijn we bezig met het organiseren
van een Mini-Winterfair. Deze zal plaatsvinden op D.V. 21 februari, dus noteer
alvast in uw agenda! Tijdens deze fair kunt u Sanne ontmoeten en zijn er
producten te koop, waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan het werk
van Sanne in Zambia. Van harte uitgenodigd!

Ook in Zambia is hard
gewerkt! Er zijn een
aantal prachtige
kleurboeken ontworpen!
Deze zijn te bestellen via
de webshop van
sanneinzambia.nl

Er is een boek voor het
jongere kind en een boek
voor het oudere kind.
Middels deze kleurplaten
maakt het kind kennis met
het dagelijks leven op het

platteland in Zambia. De NIEUW: Zambiaanse kleurboeken

opbrengst komt ten goede AS formast - €5,00 per boek (excl. verzendkosten)

aan d e he rd ru k van CI e Opbrengst is bestemd voor het werk in Zambia.
Bestellingen lopen via de webshop op www.sanneinzambia.nl

kinderbijbel. Een mooie
manier om ook dit werk te
ondersteunen.

WE WILLEN U ALLEN HARTELIJK BEDANKEN VOOR UW STEUN IN HET
AFGELOPEN JAAR, OP WELKE WIJZE DAN OOK! WE WENSEN U EEN
GOEDE JAARWISSELING EN EEN GEZEGEND 2026!

PS: vergeet niet nog even naar de volgende pagina te scrollen!
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2] FEBRUARI D.V.

14.00-17.00
Wesselseweg 19 te Barneveld

KRAAMPIJES MET:
AFRIKAANSE PRODUCTEN
KLEURBOEKEN
BONBONS

BRODEN %‘é
* KAARTEN
SNOEPROLLEN

Heeft u inkopen gedaan?

Kom gezellig (gratis) koffie drinken!
% Sanne zal er deze middag ook zijn!

= Er is een springkussen voor de kinderen!
(Bij droog weer)




